
Dong,dong,dong…de klok slaat
10 uur, het is donderdagavond.

de skeletten

Er klinkt geluid uit de klas 
van het 6 de leerjaar in De 
Stadspoort.

?   ?   ?  ?
?  ?  ?  ?   ?



Pssstt skelet 
2 kan jij ook 
niet slapen.

Eeuh….wat 
zeg je?

Ik vroeg,
KAN JIJ 
OOK NIET 
SLAPEN!!!

Sshht niet zo 
luid 
straks hoort 
skelet 3 je nog!



Wie heeft 
mij wakker 
gemaakt?!!

Eeuuhh…ikke 
niet hoor!!



Sshhtt ik hoor 
voetstappen.

Wie zou dat 
kunnen zijn!? Ik wweet... 

hhett niet.



IK BEN 
BAAAANG.



Sshhhtt niet zo 
luid.Straks hoort 
ze ons nog!!

Toen was het even stil.
Boem boem boem... de 
voetstappen kwamen 
steeds dichterbij.



Pas op de 
voetstappen 
komen 
richting de 
klas.

Sshhhtt!!



Opeens komt er een lange 
smalle vrouw binnen.
Ze zien niet wie het is want het 
is pikdonker.
Ze doet het licht aan en het 
iiiissss…..



DE 
POETSVROUW!!

Wat doet 
die hier?

Ik ben 
baaang.

Kuisen tiens.

Niet zo luid.

Sshhtt wees 
nu toch eens 
stil.



De poetsvrouw keek 
even rond.
Toen kwam er een 
andere poetsvrouw 
binnen en keek verbaasd 
naar poetsvrouw 1.

Wat doe jij hier Kom, ga maar 
naar huis.



Toen de poetsvrouw weg was...

Wat vreemd 
dat ze nu 
nog in onze 
klas kwam.

Ja vind ik ook   eind goed
al goed

Kom ga nu slapen 
want binnen een paar 
uur komt die strenge 
en zagende meester 
Dirk binnen dus 
geniet nu nog maar 
wat van de rust.!

Je hebt gelijk!
Slaapwel ! 

Slaapwel!


